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Beste vrienden,

Een groet uit het verre en warme Papua New Guinea. Geen sneeuw en ijs op onze foto ... de
temperatuur komt hier ook ’s nachts nauwelijks onder de 30 graden Celsius.

We wensen jullie toe dat je mag genieten van deze dagen in jullie gezinnen of met vrienden,
maar boven dit alles: Gods rijke zegen in het nieuwe jaar 2010.

Eigenlijk zou ik het nog wel wat willen uitbreiden naar de toekomst gedachtig aan de spreuk “Dit is
de eerste dag van de rest van je leven”! Het wijst op het dynamische opwindende leven dat je als
kind van God beleeft! Leerlingen uit
de 3°/4° klas hingen deze spreuk
voorin de klas:

Het gaat hier heel goed met ons.
Het is mooi om een schakeltje te
zijn in de verkondiging van het
evangelie via het onderwijs aan zendingskinderen. Als er weer een bijbelboek in de een of andere
stammentaal is vertaald, dan is dat als het ware een explosie van licht, niet alleen voor die stam maar
ook in onze ziel. Prachtig om te zien hoe het levendmakende Woord van God zijn weg vindt naar de
harten van mensen.

Er zijn hier ook vervolgingen. Niet zelden krijgen jonggelovigen/nieuwe gemeenten ernstige
tegenstand van hun heidense omgeving. Niets nieuws onder de zon helaas. Sommigen trekken zich
dan terug, anderen worden juist versterkt in hun geloof.

Er zijn hier nog veel stammen die echt in duisternis leven. Laatst vroeg een beruchte stam (de
Kombe) of er iemand kon komen om ook hen het evangelie te vertellen, want ze hadden gezien hoe
het leven van een vrouw van hen (die trouwde met een christen in een andere stam) veranderde en
dat christenen echt geloof, hoop en liefde hebben. Dat zijn geweldige zaken.

Ons hart gaat uit naar de velen die in duisternis leven. Zowel in Nederland, als Belgie, Oostenrijk en
nog zoveel andere landen. Jullie bedankt voor jullie trouwe ondersteuning om Gods Woorden door
te geven aan mensen in nood. Laten we dit komende jaar een zegen van God mogen zijn voor de
mensen om ons heen.

God zegene jullie
Hartelijke groeten van Sinco en Roelie.

PS. Er komt een nieuwsbrief in januari



